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Pater Daniél Verstraete viert 100ste verjaardag. Wat is
zijn geheim? En wat deed hijin Zuid-Afrika?

Op 31 juli is pater Daniél Verstraete een eeuw oud. De paters oblaten van Waregem
plannen een mooi feest voor ‘hun bisschop’. Wij zochten hem op.

Lieve Wouters
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Daniél Verstraete was bisschop van Klerksdorp in West-Transvaal van 1978 tot 1994. ©Lieve
Wouters

Een eeuw oud, dat is niet niks. We besloten pater Daniél Verstraete, die nog bisschop was in
Zuid-Afrika, persoonlijk te gaan feliciteren. Het is een zonnige dag en hij wacht me al op aan de
deurpost. Van een ontvangst gesproken!

Ik volg pater Daniél naar de recreatieruimte. Overste Mark Kemseke, die zelf jarenlang in het
bedevaartsoord Lourdes verantwoordelijk was voor de pelgrims uit ons land, schenkt koffie in en
vraagt of zijn jarige medebroeder ook wil. k het koffie gedrink’, antwoordt die, gebarend dat hij
niet hoeft, er een lesje Afrikaanse grammatica aan toevoegend.

Van de negen paters in het klooster in Waregem zijn er zes heel hun leven actief geweest in
missielanden. De geschiedenis van zowat hele wereld komt hier samen: van Japan over Zuid-
Afrika tot Bolivié en Chili. ‘Heel bijzonder’, zegt pater Mark. ‘Herinneringen ophalen, behoort tot
de dagelijkse routine aan de eettafel. Een van de paters bestudeerde als antropoloog een
bevolkingsgroep in Bolivié. Hij is internationaal erkend voor zijn expertise. Wel jammer dat er in
Belgié nauwelijks nog interesse is voor hun verhalen en kennis.’

Soepkeuken in townships

Zelf woonde en werkte pater Daniél 62 jaar in Zuid-Afrika. Hij vertrok op zijn 27ste. We schrijven
1951. ‘Eigenlijk wilde ik naar het hoge noorden van Canada. De verhalen van andere oblaten over
de eskimo's hadden me enthousiast gemaakt, vertelt Daniél. ‘ledereen wou dat toen. Sommigen
oefenden zich al in het verbijten van de kou door te gaan zwemmen in de sneeuw.’ Dat hij de
totaal andere kant werd uitgestuurd, vindt hij best grappig.

‘s Avonds moesten we allemaal binnen in het klooster zijn, want als
blanken mochten we enkel overdag in de zwarte buurten komen.

Daniél Verstraete

Eerst werkte pater Daniél negen jaar in Soweto. ‘Wist je dat die naam een afkorting is van South
Western Townships?, vraagt hij. ‘Onze missiepost was er vooral bezig met onderwijs en pastorale
zorg. We hadden ook een soepkeuken. 's Avonds moesten we allemaal binnen in het klooster
zijn, want als blanken mochten we enkel overdag in de zwarte buurten komen. Dat was
Apartheid. Ik herinner me nog dat onze catechist een keer hout aan het zagen was. lemand
maakte ons erop attent dat dit werk verboden was voor iemand van zijn kleur. ‘Zaag maar voort,
zei ik tegen hem.’ De ogen van de eeuweling fonkelen nog altijd bij zijn dubbelzinnige opmerking
van toen.

Eerste bisschop-'slachtoffer' van Klerksdorp

Eind 1959 werd hem door zijn congregatie gevraagd om te onderzoeken of de Vlaamse oblaten
een eigen missie konden beginnen in Transvaal. Twee jaar later werd er een district toegewezen.



Bisschopswijding Mgr. Daniél Verstraete in het Zuid-Afrikaanse Klerksdorp in 1978. ©RR

Toen West-Transvaal werd afgescheiden van het bisdom Johannesburg, werd pater Daniél
apostolisch prefect. Op bezoek in Rome maakte hij net nog de laatste vergadering van het
Tweede Vaticaans Concilie mee. Na de oprichting van het bisdom Klerksdorp in 1978 werd hij er
de eerste bisschop. ‘Het eerste slachtoffer’, grapt de pater.

De protestanten waren niet zo blij met het nieuwe bisdom, herinnert Daniél zich. Die roomse
gevaar het ingekom, moet de dominee zijn volk gewaarschuwd hebben. ‘Ik ben met hem gaan
praten en we zijn vrienden geworden. Mij is het nooit om het aantal zieltjes in de eucharistie
gegaan’, zegt hij. ‘Het ging er mij om de mensen bij Christus te brengen.’

‘Die roomse gevaar het ingekom’, zei de dominee. ‘Ik ben met hem gaan
praten en we zijn vrienden geworden.

In 1994 ging de bisschop op emeritaat. ‘Ik stond erop om te stoppen op mijn 70ste’, vertelt hij. Als
we vragen waarom, blijkt na een beetje aandringen dat hij het beleidsmatige en de
administratieve taken eigenlijk een last vond. Toen een gebouw van zusters te koop kwam te
staan, achtte hij het moment gekomen. ‘Een joodse zakenman wilde het gebouw kopen en
eventueel een kerkelijke bestemming geven. We hebben er toen een oecumenisch
bezinningscentrum van gemaakt. Eenmaal bisschop af, kon ik me daar volledig op toeleggen.’

Oude dag

In 2013 werd de pater terug naar Belgié geroepen, al was hij liever de rest van zijn leven in Zuid-
Afrika gebleven. Zijn hart ligt er duidelijk nog steeds. Tegelijk voelt hij zich wel goed in de
kloostergemeenschap in Waregem, waar straks zijn 100ste verjaardag wordt gevierd. ‘Het is een
schone communauteit. Ik ben gelukkig.’



Als ik vraag naar het geheim van zijn goede gezondheid, antwoordt hij beslist: ‘Blijven bewegen.’

Waarop pater Mark, die op dat eigenste moment de rolstoel over een helling probeert te duwen,
instemmend lacht.

Afscheid nemen, doen we met een paar woorden die ik nooit meer vergeet (zoek maar eens op
wat ze betekenen):
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Daniél Verstraete en Mark Kemseke in de recreatieruimte van het klooster. ©Lieve Wouters
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